
Lezen: Johannes 3 : 1 – 11, Johannes 7 : 38 – 53, Johannes 19 : 38 – 42

1.  Nicodemus was lid van het Sanhedrin, net als Jozef van Aritmathea. Zeer vooraanstaande Joden! Alleen in het 
Evangelie van Johannes wordt ons over Nicodemus verhaald. Zijn Griekse naam betekent “overwinnaar van het 

volk”, een naam die onder (hellenistische) Joden voorkomt.
  Johannes had een gemakkelijke entree bij ‘hoge’ Joden (Johannes 18 : 15 ‘bekende van de hogepriester’). 

Zo heeft Nicodemus hem wellicht in een onderlinge ontmoeting het nachtelijke gesprek met Jezus verteld. 

Uitleggers menen nogal eens, dat Nicodemus ‘s nachts Jezus opzocht ‘uit vrees voor de Joden’, maar dat staat er 
niet bij. Het subtropische klimaat maakt, dat het ‘s avonds laat en in de nacht aangenamer is om onder een open 
hemel de tijd te nemen voor een diepgaand gesprek.

  Jezus gaat met deze Schriftgeleerde dan ook meteen het diepe in: tegenover zijn openingszin ‘Rabbi, wij weten 

dat U van God gekomen bent als leraar...’ antwoordt Jezus tot tweemaal toe met ‘Amen, amen, ik zeg u’ en: 
‘Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben en toch neemt u Ons getuigenis niet 

aan’. Het gaat over het van bovenaf geboren moeten zijn en over het tekort dat altijd in wetsbetrachting (hoe 
nauwgezet ook) aanwezig is.

2.  Voor een tweede keer voert Johannes Nicodemus ten tonele, en nu op het grootste jaarlijkse feest dat Israël 
kent: het Loofhuttenfeest. Halverwege dit feest gaan Joodse leiders met Jezus in dispuut over het gezag 
waarmee hij spreekt en handelt. Op de laatste dag roept Hij de mensen op om, als ze dorst hebben, naar Hem 
toe te komen en te drinken: “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien”. Tempeldienaren zijn van plan Hem te arresteren, maar die waren te veel onder de indruk om 
het ook daadwerkelijk te doen. Overpriesters en Farizeeën reageren hierop nogal verbolgen. Ze vervloeken de 
menigte die de wet niet kent. Dan neemt één van hen, Nicodemus, het woord en bepleit ‘hoor en wederhoor ’. 
Blijkbaar had het nachtelijke gesprek bij hem iets losgemaakt, waardoor hij met beroep op de wet  een eerlijke 
behandeling van Jezus verlangt. Nù zwijgen voelt voor hem als verraad. Hij heeft, misschien wel als enige van de 
Farizeeën, echt naar Jezus geluisterd. Daarom neemt hij de hoon uit zijn eigen kring op de koop toe!

3.  Aan het slot van zijn Evangelie noemt Johannes Nicodemus nòg een keer. Dan legt deze Jezus’ lichaam in een 
graf, samen met Jozef van Arimathea. En hij komt bepaald niet met lege handen: honderd litra specerijen, zo’n 
30 kilo. Het gaat om een mengsel van mirre en aloë, die tussen de grafdoeken worden gestrooid. Mirre wordt 
bereid van de hars van de Arabische myrtestruik. Aloë is fijn gemalen reukhout. Kosten: zo’n 30.000 schellingen. 
1 schelling is een dagloon. Nicodemus is blijkbaar zeer rijk. 
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In de Naardense Bijbel wordt tussen haakjes toegevoegd, waar in de Tenach over deze parfumerie  wordt 
gesproken, namelijk in Psalm 45:

  “Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd;

   de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter 

   van rechtvaardigheid.

   U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid,

   daarom heeft Uw God U gezalfd, o God,

   met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

   Al Uw kleding geurt van mirre, aloë en laurier”.

Nicodemus, als Farizeeër doorkneed in de Schriften, kent deze psalm uit zijn hoofd en dacht wellicht daaraan 
toen hij deze inkopen deed. Daaruit proeven wij, dat zijn geloof in Jezus als de Messias verder is gegroeid en dat 
hij Hem koninklijke eer wil bewijzen! 

4.  Jozef van Arimathea was, net als Nicodemus, lid van de Hoge Raad.  Lucas noemt hem een goed en rechtvaardig 
man, die niet had ingestemd met het voornemen en de handelwijze van zijn collega raadsheren. Johannes 
vertelt dat hij discipel van Jezus was, maar in het geheim ‘uit vrees voor de Joden’, maar nu blijkbaar niet meer: hij 
‘waagt het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen’ (Markus 15 : 43). Hij krijgt, 
als invloedrijk raadsheer toegang tot, èn toestemming van Pilatus! 

  Romeinen lieten lichamen van gekruisigden aan de paal wegrotten of gooiden ze in een massa-graf. Joden zijn 
gewoon een gestorvene nog dezelfde dag te begraven. Jozef stelt zijn pas uitge-houwen graf ter beschikking. 
Dit ligt in de buurt van Jeruzalem, een populaire plaats om een rotsgraf te hebben vanwege de verwachting 
van de komst van de Messias. Jozef was dus eveneens een vooraanstaand en rijk man. Ook wel een bekende, 
getuige het feit, dat alle evan-gelisten hem noemen i.v.m. Jezus’ begrafenis.

 [N.B. Jozef van Arimathea is nog steeds de beschermheilige van R.K. begrafenisondernemers!]
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5.  We kunnen ons verwonderen over de ‘zending’ van deze beide mannen. Onbegraven blijven is een diepe smaad. 
Jezus is met grote zorg begraven. Nu Hij alles volbracht heeft wordt Hij niet dieper vernederd. “Hij is bij de rijken 

in zijn dood geweest”. 
  Deze 2 leden van de Joodse Raad blijken Messiasbelijdende Joden te zijn! Dat zij – behorend tot de geestelijke 

leiders van Israël – zijn uitverkoren tot deze dienst, mag als teken gezien worden, dat God Zijn volk niet heeft 
verstoten! 50 dagen na dit gebeuren zal de Heilige Geest met tekenen van wind en vuur en talen in Jeruzalem 
worden uitgestort. Maar ook ervoor is Hij wel degelijk werkzaam gebleken!

Graflegging in de Sankt 
Castorkirche te Karden 
(Moezel, Duitsland)                 
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