
Met bovenstaande zegswijze wil men soms een plotselinge, krachtdadige bekering van iemand 
aanduiden: zoals Saulus, die op de weg van Jeruzalem naar Damascus plotseling wordt stilgezet, doordat 
Jezus hem verschijnt met de vraag: ‘Saul, waarom vervolgt u Mij?’. (Handelingen 9 : 4). In een leerboek 
voor godsdienstonderwijs stond als thema: “Paulus, van Christenvervolger tot vervolgde Christen”. 
De ‘Jood Saulus’ wordt aldus de ‘Christen Paulus’: een radicale ommekeer van iets negatiefs naar iets 
positiefs, waarbij het Jodendom negatief wordt voorgesteld en het Christendom positief. Meerdere 
vragen dienen zich hierbij aan:
–  heeft Saulus Christenen vervolgd? Zo ja, met welke bedoeling?
–  is hij op de weg naar Damascus van Jood Christen geworden?
–  heeft hij zijn naam veranderd door zich na zijn bekering anders laten noemen? 
–  is hij als apostel naar de volken gegaan om zowel Joden als heidenen op te roepen christen te worden?

Lezen: Handelingen 9 : 1 – 9, Handelingen 9 : 20 – 22, Handelingen 23 : 6 – 8

1. ‘Christenen’
 In Handelingen 11 : 26 lezen wij: ‘dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd worden’. Het 
betreft een aanduiding door buitenstaanders, niet door de gemeenteleden zelf; zìj noemen zich ‘discipelen’, 
volgelingen. Slechts op 2 andere plaatsen in het Nieuwe Testament is sprake van ‘christen’:
-  Handelingen 26 : 28, waarin koning Agrippa – een buitenstaander! – tegen Saulus zegt “U overtuigt mij bijna om 

christen te worden”,
-  1 Petrus 4 : 16: “Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen”. Hier is de aanduiding 

‘christen’ te zien als een laatste aanklacht omdat andere beschuldigingen, genoemd in het vers ervoor, niet 
gegrond blijken te zijn. Dus toch ook hier weer een benaming door buitenstaanders. Pas aan het einde van 
de 1e eeuw wordt, in een context van vervolging, het ‘christen zijn’ een eigen begrip. Saulus heeft dus geen 
christenen vervolgd, maar Joden die Jezus als Messias hebben leren kennen en dienen.

2. Saulus’ drijfveer om te vervolgen
Saulus’ motivatie om Messiasbelijdende Joden te vervolgen is te vinden in Filippenzen 3 : 4b – 6: ‘Als iemand anders 

denkt op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer: op de achtste dag besneden, krachtens geboorte uit Israël, van 

de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeërs, in wetsbetrachting een Farizeeër, in ijver een vervolger van 

de vergadering, in gerechtigheid uit wetsbetrachting onberispelijk’ (Naardense Bijbel). Daarvan lezen we ook in 
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Galaten 1 : 13b en 14 : ‘dat ik de vergadering van God hevig vervolgd heb en heb getracht haar uit te roeien, en dat ik 

het in het Joodse geloof verder gebracht heb dan vele leeftijdgenoten in mijn generatie, door overvloediger dan zij 

een ijveraar te zijn voor de overleveringen van mijn voorvaderen’.Het ging hem om het veiligstellen van de Joodse 
leefwijze, door Israël duidelijk af te grenzen van de volken. Deze Thoragetrouwe manier van leven werd bedreigd 
in de gemeenten, waar Joodse belijders van Messias Jezus omgingen met niet-Joden.

3. Is Saulus christen geworden?
Gezien het slot van bovenstaand punt 1 kunnen we niet zeggen, dat Saulus op de weg naar Damascus christen is 
geworden. (Het woord ‘christen’ bestond nog niet eens) Hij is voluit Jood gebleven, maar dan wel één die vanaf dat 
moment Jezus als Messias is gaan verkondigen, en wel aan zijn volksgenoten. Als dezen zijn verkondiging afwijzen 
richt hij zich vervolgens ook tot niet-Joden (op zijn reizen door Klein-Azië en Griekenland gaat hij overal eerst naar 
de synagoge; trouwens waar zou een rechtgeaarde Jood in den vreemde anders naar toe moeten gaan...). Dat 
Saulus Jood is gebleven, blijkt ook uit wat hij in de Joodse Raad zegt (Handelingen. 23 : 6): ‘Mannenbroeders, ik ben 

een Farizeeër en zoon van een Farizeeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden’. In het 
Nieuwe Testament staan meer teksten waaruit dit duidelijk blijkt. Het bewustzijn om ook als Messiasbelijder Jood 
te zijn en te blijven, heeft Saulus ook daarin laten zien, dat hij zich altijd in synagogale kring is blijven begeven. 
Volgens 2 Korinthiërs. 11 : 24 heeft hij, tot het moment dat hij deze brief schreef, van de Joden vijfmaal de ‘veertig 

min één’ ontvangen. Dit is een lijfstraf zoals die, volgens Deuteronomium 25 : 3, in Israël werd toegepast! 

4. Naamsverandering vanwege bekering?
Deze apostel droeg dezelfde Hebreeuwse naam als de 1e koning van Israël: Sha’ul (spreek uit: Sjaoel). In het Grieks 
wordt geen sh uitgesproken, waardoor bij de vertaling een eenvoudige s werd genoteerd; ook werd er een 
uitgang -os achter geplaatst, zodat het Hebreeuwse Sha’ul in het Grieks Σαυλοϛ, Saulos wordt. In het toenmalige 
Romeinse rijk was Latijn de ambtelijke voertaal, waardoor vervolgens de (Latijnse) naam Saulus is ontstaan. Lukas 
noemt Sha’ul in het Boek der Handelingen eerst 10x Saulus; later schrijft hij consequent over Paulus (134x), nadat 
hij in Handelingen 13 : 9 in een tussenzinnetje had aangegeven: ‘die ook Paulus genoemd wordt’ [paulus betekent 
in het Latijn: klein!]. Aangezien Lukas in de eerste verzen van Handelingen 13 nog ‘gewoon’ schrijft over Saulus, 
terwijl hij al in Handelingen 9 over diens bekering heeft verteld, is er geen sprake van een naamsverandering, 
maar van een dubbelnaam. De apostel zelf gebruikt later in zijn brieven voortdurend de naam Paulus. De 
uitdrukking “Van een Saulus een Paulus worden” wordt noch door Paulus zelf noch door Lukas’ beschrijving van 
de Handelingen der apostelen gedekt. Het is meer een ‘terugprojectie’ vanuit het huidige christendom, waarmee 
(onbedoeld?) het Jodendom in een negatief daglicht wordt gesteld. 
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5. Een ‘Paulusbekering’?
Saulus heeft op zijn reis naar Damascus wel degelijk een bekering doorgemaakt, maar dan vooral van zijn 
zelotische ijver en werd aldus van een vervolger een discipel en apostel van Messias Jezus. Ook was het doel van de 
zendingsreizen van Paulus niet het ‘christianiseren’ van het Romeinse rijk. Het ging hem om de verkondiging, dat in 
Jezus de Messias van Israël en de Heiland der volken is gekomen.
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