“Wijkprofiel” — waar wil je staan “2025”, je “visitekaartje”

Wijk: Sionskerk

1. Samenvatting “profiel”

Thema: Zoeken naar verdere en hernieuwde bloei van de wijkgemeente.

1. Inhoud: “Het moet wel ergens over gaan” (*). Concentratie op
God de Vader, God de Zoon in Jezus Christus en God de
Heilige Geest in de Drie-eenheid. En vooral: geloof!

2. Ruimte: zoeken naar nieuwe wegen zonder de bestaande
gemeente te verwaarlozen, en ruimte geven aan diversiteit.

3. Gekend zijn: je moet je eigen plek kunnen vinden en je kunnen
inzetten op een manier die past bij jouw gaven en talenten.

4. Sfeer: de vraag is van groot belang of je je welkom voelt. Geen
sfeer van gehakketak maar een liefdevolle, gunnende sfeer.

5. Inzet voor de omgeving: een kerk die naar binnen gekeerd is
en waar de leden alleen bezig zijn met zichzelf, heeft weinig
aantrekkingskracht. Een kerk moet de liefde van God laten zien.

(*) citaat uit “Lente in de kerk’ van ds. René van Loon

2. Geloven, belijden
(identiteit)

Je bent wie God zegt dat je bent, je identiteit ligt in Hem! Je verleden
bepaalt niet wie je bent. Wat anderen hebben gezegd bepaalt niet wie je
bent. De Bijbel zegt: “want wij wandelen door geloof, niet door
aanschouwen” (2 Cor. 5:7). Je bent Gods maaksel (Efeze 2:10). Je bent
volledig geliefd door je Hemelse Vader (1 Joh. 3:1). Wat God over jou
zegt is het enige dat telt.

We verlangen naar en werken aan een gemeenteleven waarin mensen
zo tot hun bestemming mogen komen. In prediking, pastoraat en
catechese zijn we hierop gericht.

We zetten ons ervoor in dat mensen binnen én buiten de kerk tot het heil
in Christus mogen komen. We hopen en bidden dat de nieuwe generatie
de weg naar Hem zal vinden.

De Sionskerk beweegt zich in het spanningsveld tussen traditie en
vernieuwing. We zijn blijvend verbonden met Israél, onze kerk is
verworteld in de belijdenissen van de Vroege Kerk en we staan in de
protestantse traditie sinds de Reformatie.

Maar elke tijd kent zijn eigen uitdagingen en brengt nieuwe
vraagstukken of perspectieven met zich mee. Ons belijden staat niet los
van de tijd waarin we leven. We willen peilen wat er speelt in de
samenleving en hoe we vanuit ons geloof daarop zullen reageren.

Bovendien zijn we deel van de wereldkerk en kunnen we ons daarom
niet opsluiten in onze eigen traditie of menen de waarheid in pacht te
hebben. We laten ons verrijken door andere tradities en zoeken
verbinding met andere kerken.

De omschrijving van onze identiteit is terug te vinden in het
Identiteitsbewijs. Dit is opgenomen achter dit wijkprofiel.

3. Erediensten:
(prediking, liturgie)

In de eredienst staat Jezus Christus centraal. Hij is de vaste rots van
ons behoud. In de liturgie gaat het om de ontmoeting met Hem en met
elkaar. De onderdelen van de kerkdienst zijn erop gericht ieder van ons
dichter bij een ontmoeting met Jezus Christus te brengen. Heel
persoonlijk en samen! Wij worden in de wekelijkse samenkomst
opgebouwd in ons geloof en toegerust tot dienstbaarheid.




In de prediking gaan de Schriften open. We hechten aan een
gevarieerde keuze uit Oude en Nieuwe Testament, zodat de
veelkleurigheid van het Woord tot zijn recht komt.

Liturgie is altijd in beweging. De Sionskerk kenmerkt zich door
aansluiting bij de traditie in de liturgie. De centrale plaats is voor
Schriftlezing, prediking en gebeden. Met daarnaast openheid voor
nieuwe ontwikkelingen zoals : gebruik van beamer en internet, inzet van
muzikaal talent en ruimte voor diverse liederen.

Over deze dingen gaan we van tijd tot tijd in gesprek met de gemeente.
We willen voeling houden met de gemeente en ervoor waken dat zij zich
thuis blijven voelen in onze diensten.

In 2022 is een enquéte afgenomen waarvan de uitkomsten zijn
uitgewerkt en worden uitgezet.

Het is belangrijk in de gemeente om elkaar ruimte te geven en te
aanvaarden dat er in de Sionskerk liturgische diversiteit is. De ene
dienst zal daarom soms een meer traditioneel karakter hebben, de
andere meer een vernieuwende invulling.

Tijdens de coronacrisis is gestart met het houden van
openluchtdiensten. Die hebben ons veel gegeven. Er is groot
enthousiasme bij veel gemeenteleden, die zich er actief voor inzetten
om dit te organiseren. Er zijn ook gemeenteleden die wat meer vragen
bij deze diensten hebben. We zijn ons aan het bezinnen of en op welke
wijze we hiermee verder zullen gaan in de zomerperiodes.

We vinden verbinding tussen de diensten op zondag en andere
activiteiten in de wijk belangrijk. We zoeken die verbinding door
gemeenteleden uit te nodigen om actief mee te doen aan de diensten.
(Heel Sion leest; Follow Me)

Actuele thema’s die aansluiten bij de hedendaagse werkelijkheid en
realiteit willen we meer aandacht geven. Waarbij de diensten in relatie
staan tot de overige wijkgerichte activiteiten.

Omdat de Sionskerk veel jonge gezinnen heeft, besteden we regelmatig
aandacht aan kinderen in de kerkdiensten en houden we op gezette
tijden diensten die speciaal zijn gericht op kinderen.

4. Sacramenten,
belijdenis vh geloof

De apostel Paulus ziet de doop als het gebeuren waarin wij mét Christus
ondergaan in Zijn dood en ook mét Christus opstaan in een nieuw leven
(Rom. 6:3-4). In het Heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn
geeft als tekenen en zegelen van Zijn gekruisigd lichaam en Zijn
vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige
gemeenschap met Zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus, zijn
wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Heere en Heiland,
en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten.

In de komende jaren willen we eraan werken dat de sacramenten
worden hooggehouden in de gemeente en tot hun recht komen als
heilige tekenen ons van Godswege gegeven.

We houden een zorgvuldige voorbereiding met ouders op de doop van
hun kind(eren) en geven toerusting vanuit de doop over de
geloofsopvoeding.

We zoeken naar de mogelijkheid om jonge ouders te ondersteunen door
meer ervaren ouders. (buddy)




In onze traditie is er ook altijd ruimte geweest voor de volwassendoop.

Net als bij belijdenis doen is er een traject van voorbereiding waarin we
toewerken naar het ja-woord van de dopeling en de bezegeling met de
doop.

5. Ambten/gaven in de
gemeente

Voor de kerk dragen we gezamenlijk verantwoordelijkheid. De
kerkenraad kan het werk niet alleen doen en wil het ook niet. Als
lichaam van Christus bestaan we uit vele leden, waarin ieder zijn eigen
plaats en functie heeft. Daarom zien we ambten en gaven in hun
samenhang: ze zijn allemaal gericht op de opbouw van de gemeente, al
is het ook met een verschillende rol.

De Heilige Geest deelt bovendien zijn gaven uit aan wie Hij wil, zonder
onderscheid te maken tussen man of vrouw. Dat betekent dat we
gemeentebreed een groot potentiéel hebben, waar we dankbaar gebruik
van willen maken. Een mooi voorbeeld daarvan is de inzet van het
pastorale begeleidings team.

We zijn ons aan het bezinnen op de vrouw in het ambt, in een open
gesprek samen met de gemeente. Op dezelfde wijze als we een aantal
jaren geleden ook hebben gedaan rond homoseksualiteit.

We werken aan een gemeente waarin ruimte is voor mannen en
vrouwen om hun gaven in te zetten. We stimuleren elkaar om met
toewijding en trouw te werken aan de opbouw van de gemeente.
Kerkenwerk is iets dat we gezamenlijk doen. We moedigen mensen aan
om meer te doen dan alleen op zondag naar de kerk te gaan.

We hechten waarde aan het toerusten van ambtsdragers en anderen die
een taak hebben en zorgen voor een steeds actuele planning daarvoor.

6. Levenswandel
(ethische onderwerpen)

Het gaat om de vernieuwing van het leven. Blijf niet steken in de
verzoening door het Paaslam. Het gaat erom dat we in gehoorzaamheid
aan de Heere leven. lemand zei eens: ‘Het draait om de rechtvaardiging,
maar het gaat om de heiliging.’

Inderdaad, het gaat om de heiliging zonder wie niemand de Heere kan
zien (Hebreeén 12:14). Zo mogen we ons voorbereiden op de
eeuwigheid.

Christen zijn is een manier van leven. De eerste christenen werden
‘mensen van de weg’ genoemd: de weg van Jezus Christus. Die nadruk
op onze levenswandel delen we met Israél.

We streven ernaar om in de erediensten en op andere momenten
aandacht te geven aan onze levenswijze. We stimuleren gemeenteleden
om met elkaar in gesprek te gaan over deze dingen en zich hierop
voortdurend te bezinnen.

In de komende jaren willen we concreet tijd maken voor bezinning op
gevoelige en actuele thema’s om hierin toegerust te worden om christen
te zijn in deze tijd. Daarbij denken we bijv. aan thema’s als
duurzaamheid en zorg voor de aarde, aan gerechtigheid en zorg voor de
armen.

7. Leren: kinderen/
jongeren/catechese

Een christelijke gemeente is een lerende gemeente. Discipel zijn
betekent levenslang leerling van Jezus Christus. Dat leerproces begint
al vroeg. Net als in Israél weten we ons geroepen om onze kinderen van
jongsaf aan vertrouwd te maken met het heil dat God ons schenkt en het
leven dat Hij met ons wil leiden.




De Sionskerk is een wijkgemeente met veel jonge gezinnen en kleine en
opgroeiende kinderen. Daar zijn we heel dankbaar voor en dat heeft
onze aandacht, ook in de beleidsvorming en gemeenteopbouw.

We investeren veel in goede kinderoppas en opvang van de kleinsten.
Daarmee stimuleren we de ouders om hun kinderen al vroeg mee te
nemen naar de kerk en vertrouwd te maken met Gods huis.

We blijven ons inzetten voor een kindernevendienst waar kinderen zich
thuis voelen en op een aansprekende manier in aanraking worden
gebracht met de Bijbelse boodschap.

We staan open voor nieuwe vormen en mogelijkheden. In de afgelopen
jaren is er gestart met Bridge, een programma voor kinderen van groep
8, die de overstap naar de middelbare school gaan maken. Dat willen
we versterken.

We kiezen ook in de komende tijd voor mentorcatechese: het leren met
de tieners wordt niet uitbesteed aan de predikant of nog iemand anders,
maar is opgezet als teamactiviteit. Daarbij zetten we in op contact met
de tieners: relatiegericht werken is een basis voor bezinning en
informatie-overdracht.

Deze catechese geven we op gevarieerde wijze vorm: zowel in de
Sionskerk op een vaste avond, als bij gemeenteleden thuis komen er
tieners bij elkaar onder leiding van een mentor.

We bekijken om de paar jaar of de catechesemethode nog voldoende
aansluit. We onderzoeken de mogelijkheid om naast de vertrouwde
catechese ook missionaire leeractiviteiten als Alpha en Youth Alpha aan
te bieden.

8. Levenslang leren
(geloofsopbouw,
toerusting.
discipelschap)

Wie discipel wordt van Jezus Christus, blijft levenslang leerling.

We willen gemeenteleden daarop blijven wijzen en hen uitdagen om
groei in het geloof te zoeken. In het spoor van Israél zeggen we: “leren
doe je samen”. In de gemeenschap van broeders en zusters deel je je
inzichten en kém je tot nieuwe inzichten.

Daar zijn ook activiteiten voor:

- de belijdeniskring is elk jaar een concrete activiteit gericht op
leren en vandaaruit komen tot een keuze om Jezus als Heer te
volgen en te dienen.

- hetleerhuis is met verschillende activiteiten gericht op bezinning
en verdieping, met ruimte voor gesprek en discussie, maar ook
voor stilte en gebed.

- kringen van gemeenteleden waar mensen elkaar toerusten en
samen in de leer gaan bij het Woord.

- eris speciale aandacht voor de groep leden in de leeftijd van
18-30 jaar. Deze groep is groot en heeft behoefte aan meer
specifieke toerusting.

Soms zal een workshop worden aangeboden of een cursus, soms
houden we een gemeenteavond als lerende activiteit. Maar veel gebeurt
er ook buiten onze eigen plaatselijke gemeente en we zullen
gemeenteleden wijzen op mogelijkheden om daarvan gebruik te maken.




9. Gemeente en haar
omgeving
(dichtbij/Israél/
wereldkerk/oecumene)

Een citaat van Arnon Grunberg :

“De Grieken geloofden in de schoonheid. De volmaaktheid van bepaalde
vormen, ideeén, lichamen. Ik meen dat het christendom de
onvolmaaktheid omarmt. Dat is een enorme kracht van het christendom,
ook wel van andere monotheistische religies. Maar het christendom
gaat, lijkt mij, een stapje verder. Het schamele omarmen is de
tegenbeweging van de Mensenzoon, dat is zijn revolutie.”

We willen leren kerk te zijn voor de buurt. Hoe kunnen we het licht van
Christus verspreiden in onze omgeving en zijn liefde uitdelen? Hoe zijn
we christen op ons werk en in de straat waar we wonen, op een
natuurlijke en uitnodigende wijze? Er worden buurt — en straat gerichte
activiteiten georganiseerd die de gemeente zichtbaar maken in de wijk.
Anders inrichten van het traditionele huisbezoek is een onderwerp
waarmee geéxperimenteerd wordt.

Een nieuw initiatief in deze richting is het ‘missionair meeleven’.
Vanuit de Sionskerk brengen we een groet aan mensen die niet
specifiek bij de wijkgemeente aangesloten zijn.

Aparte vermelding verdient het Huis van Gebed.

We ondersteunen het interkerkelijke gebed dat wekelijks op allerlei
momenten plaats vindt. Gebed brengt christenen uit de verschillende
kerken samen. We brengen dit onder de aandacht van de
gemeenteleden.

We zijn dankbaar voor het diaconale en pastorale werk van organisaties
als: Voedselhulp, het Venster, het Hospice, en stichting Present,
organisaties voor ouderen — en gehandicapten zorg.

Verschillende van onze gemeenteleden zijn daarin actief. We willen op
de hoogte blijven van het werk van deze organisaties en onze gemeente
regelmatig enthousiast maken om zich er ook voor in te zetten.

We zijn als Sionskerk maar één van de vele kerken in Nunspeet. Dat
stemt ons bescheiden en dringt ons ertoe om in contact te treden met
anderen kerken. Dat geven we o.a. gestalte door:

- kanselruil met voorgangers van andere kerkgenootschappen,

- samenwerking tijdens de Stille Week in de Passiestonden.

- in de zomerperiode samenwerking binnen open lucht diensten

We zijn bovendien deel van de wereldkerk en zijn dankbaar voor
gemeenteleden die zich hebben laten uitzenden naar verschillende
delen van de wereld om daar in Jezus’ naam present te zijn. Dat komt
onder andere tot uiting in:

-gebed en aandacht voor onze zendingswerkers,

-aandacht voor de kerk van Egypte en de kerk in Athene.

-Aandacht voor Opendoors.

Onze verbondenheid met Israél krijgt in de erediensten en overig
kerkelijke activiteiten regelmatig aandacht.

Bewustwording van die band is belangrijk. We beseffen dat dat vraagt
om goede en zelfkritische doordenking, gelet op het drama van W.O.lI
en het telkens oplaaiende antisemitisme. We zoeken naar een loyale
maar niet kritiekloze houding als ‘broeder’ van Israél.




Ons identiteitsbewijs

Wie zijn wij en wat beweegt ons? Wij zijn kinderen van God en leerlingen van Jezus Christus. In de
wijkgemeente rond de Sionskerk in Nunspeet hebben wij ons kerkelijk thuis gevonden. Wij zijn een
klein deel van de Protestantse Kerk in Nederland en een nog kleiner deel van de veelkleurige en
wereldwijde gemeenschap van mensen die samen het goede nieuws van Gods liefde delen.

Het is ons vurige verlangen om in navolging van Jezus Christus elkaar te dienen. In de kerk en buiten
de kerk. Dat is een zaak van vallen en opstaan. Wij beleven het als een wonder van genade dat we
door het geloof in Jezus Christus bij God mogen horen. Dat beweegt ons om op weg te gaan en het
zaad te zijn van Gods rijk.

Ons hart

Wij geloven in God. Ons hart klopt voor Hem. God is ons houvast. Hij is de grond waarop wij staan.
Wij geloven dat God de Vader van het leven is, de bedenker van alles wat bestaat. Hij heeft ook ons
gemaakt. Het is Zijn verlangen dat wij leven in verbondenheid met Hem. In Zijn Woord horen wij Zijn
stem. Die wijst ons een weg. Wij delen in de ongehoorzaamheid aan God, waardoor het kwaad in de
wereld is gekomen. Elke dag ervaren wij de gebrokenheid van ons bestaan. Het meeste van dit leven
is moeite en verdriet. Echter, we willen ook aandacht geven aan de vreugde die het leven kan
schenken want ook dat is een gave van God. God laat ons niet los. Hij is trouw.

Wij geloven in Jezus Christus. Hij is door God gezonden en heeft ons gevonden. Hij maakte het door
het offer van Zijn leven weer mogelijk om in verbondenheid met God te leven. In onze vervreemding
van God zijn wij medeschuldig aan lijden en onrecht. Wij geloven dat God door Zijn Heilige Geest in
ons woont. Hij geeft nieuwe kracht, juist als zonde en dood aan de winnende hand lijken te zijn. Wij
geloven dat God door de Heilige Geest helend en vernieuwend aanwezig is. Wij veranderen van
bange slaven van de zonde in vrije kinderen die gericht zijn op Gods wil en zich uitstrekken naar Zijn
nieuwe wereld.

Wij geloven in de kerk als de veelkleurige en wereldwijde gemeenschap van mensen die samen het
goede nieuws van Gods liefde delen. De kerk is het lichaam van Christus. In de kerk verbindt God een
bonte verzameling mensen in liefde met elkaar. Hun verscheidenheid is de kracht van de kerk. In
Christus zijn ze allemaal gelijk en allemaal nodig. Mannen en vrouwen, ouderen en jongeren. In het
spoor van de Geest ontvangen zij alle ruimte om de gaven die hen geschonken zijn in te zetten.

Wij geloven dat de kerk geroepen is om het Evangelie te delen. In woord en daad. Dat maakt iets van
het doorbrekende rijk van God zichtbaar. Wij geloven in één kerk. Dwars door kerkmuren heen. De
Geest doorbreekt de grenzen en leert ons elkaar verstaan. Daarom zoeken we actief de
verbondenheid met andere lokale kerken. Het is ons verlangen dat daarin iets zichtbaar wordt van de
eenheid van de kerk van Jezus Christus.

Onze omgeving

Wij geloven dat God regeert en dat Zijn rijk komt. Maar dat geloof wordt aangevochten. Wij merken
Gods hand vaak niet op in de wereld om ons heen. Hij is verborgen aanwezig. Het wereldgebeuren
brengt mensen in verwarring. Er is geen eerlijke verdeling van voedsel en welvaart. Het recht
struikelt op de straten. Mensen slaan op de vlucht, van huis en haard verdreven. De schepping zucht.
Het wonderlijke evenwicht in de natuur is verstoord. Mensen richten zich op geld en bezit. Relaties
en sociale verbanden staan daardoor onder druk. Waarheid en nepnieuws zijn amper te
onderscheiden. En vertrouwde zekerheden vallen ons uit handen. Niets is meer wat het was. Mensen
zoeken houvast.



Wij geloven dat de kerk een zegen kan zijn voor de samenleving. In alle bescheidenheid. Ook buiten
de kerk mogen wij het Evangelie delen. In het ‘gewone’ leven, in onze wijk. Niet met een passief
pleidooi om recht te doen en vrede te zoeken, maar door ons in te zetten voor een menswaardig
bestaan van de ander. Door liefdevolle zorg en hartelijke ontferming. Door te werken aan verzoening
in een wereld vol conflicten. En door rentmeesters van Gods goede schepping te zijn. Niet met een
verborgen agenda, maar met oprechte aandacht voor alledaagse dingen. Intussen is het ons stille
gebed dat mensen in Nunspeet e.o. in onze liefde zonder oordeel het beeld van Christus herkennen.
En we waken ervoor dat het zout zijn smaak verliest.

Ons verlangen

Wij — als mensen van de Sionskerk in Nunspeet — verlangen er naar om je kennis te laten maken met
het blijde Evangelie. Dat willen wij met de hulp van God doen. Wij willen iets betekenen voor ons
dorp. In het leven van elke dag. En misschien wel het meest van alles willen wij de weg naar Jezus
Christus wijzen. Hij maakt ons leven heel. In Hem komen wij tot onze bestemming. Dat begint in onze
eigen kring, in de gemeente.

e Wijverlangen er naar om je kennis te laten maken met de ene God, die we in Zijn Woord
ontmoeten als Vader en Zoon en Geest, en leren hoe je in verbondenheid met Hem leeft.

e Wij verlangen er naar om je te laten ontdekken hoe God ons leven heeft bedoeld en hoe de
navolging van Jezus Christus gezegend wordt.

e Wijverlangen er naar om je te laten zien hoe de Heilige Geest in het leven van mensen werkt
waardoor wij een bevrijdende identiteit krijgen door het verlossende werk van Jezus
Christus.

e Wijverlangen er naar om je te helpen om te ontdekken welke gaven en talenten je
ontvangen hebt, zodat je een volwaardige bijdrage kan leveren aan de opbouw van de
gemeente.

e Wij beloven dat wij je een open kring bieden waar je veilig en welkom bent, waar je het leven
kan delen, waar oprechte aandacht en liefdevolle zorg voor je is.

e Wij verlangen er naar om je te betrekken in het geheim van doop en avondmaal. Door de
doop mag je bij de kerk horen. In het avondmaal mag je groeien in geloof en de
geloofsverbondenheid met God en met elkaar beleven.

e Wij beloven dat wij je binnenleiden in een gemeenschap waar iedereen gelijkwaardig is en
waaraan op een dienende en transparante manier leiding wordt gegeven.

Onze traditie

Wij geloven niet als eersten. Velen zijn ons voorgegaan. Wij geloven in verbondenheid met Israél, het
volk dat door God werd uitgekozen om een zegen voor de wereld te zijn. En wij staan op de
schouders van onze ouders en grootouders, van heel ons voorgeslacht. Van generatie op generatie
hebben zij het geloof in Jezus Christus doorgegeven. Wij staan in een lange traditie van gehoorzaam
luisteren naar de stem van God in de Bijbel en in ons leven van elke dag. Dat stemt ons dankbaar.
Generaties voor ons hebben de kern van hun geloof vertaald in belijdenissen. Daarin weten wij ons
verbonden met de wereldwijde kerk van Christus en de traditie waarin wij staan. Op deze
belijdenissen kunnen we elkaar nog steeds aanspreken. Tegelijk zijn oude tradities niet
onaantastbaar. In de nabijheid van de levende Christus worden ze nieuw en fris.

Wij komen elke zondag bij elkaar in de kerk. In de dienst staat Jezus Christus centraal. Hij is de vaste
rots van ons behoud. In de liturgie gaat het om de ontmoeting met Hem en met elkaar. De
onderdelen van de kerkdienst zijn er op gericht ieder van ons dichter bij een ontmoeting met Jezus



Christus te brengen. Heel persoonlijk en samen. Wij geloven dat iedereen uniek is. Daarom kennen
onze diensten een veelkleurige verscheidenheid. Klassieke en nieuwe elementen helpen ons om
iedereen de ontmoeting met Jezus Christus te laten meebeleven. In liederen en muziek, in
getuigenissen en verkondiging, in gebeden en andere vormen. Het welzijn van de jeugd en de
kinderen van de gemeente gaat ons zeer aan het hart. Daarom zoeken we doorlopend naar vormen
die aansluiten bij hun geloofsbeleving. In deze verscheidenheid ontmoeten wij elkaar. In onze
gemeente is ruimte voor diversiteit in geloofsbeleving.

Wij worden in de wekelijkse samenkomst opgebouwd in ons geloof en toegerust tot dienst. De
liturgie wordt doordeweeks voortgezet. In de ontmoeting met anderen. Wij hebben in navolging van
Jezus Christus een groot hart voor de mensen om ons heen. Het is ons verlangen bruggen te slaan
naar hen die op zoek zijn naar houvast. Wij zitten niet vast aan vormen en kiezen soms nieuwe
wegen. Daarin willen wij gehoorzaam luisteren naar de stem van God in Zijn Woord. Vanzelfsprekend
kunnen wij in ons enthousiasme ook verkeerde wegen inslaan. Dat is geen ramp. Daar kunnen wij
elkaar op aanspreken. Wij komen dan samen weer terug bij God.

Onze kernwaarden

Ontzag en bescheidenheid

Wij geloven dat het Woord van God betrouwbaar is. De Bijbel heeft voor ons gezag. In Zijn Woord
horen wij Gods stem. Wij luisteren daarnaar met ontzag. Dat is de basis voor ons gemeente-zijn.
Soms verschillen we van mening. Dat verkrampt ons niet. Wij geloven dat God groter is dan wij ons
ook maar enigszins voor kunnen stellen. Daarom vertrouwen wij niet op onze eigen inzichten. Wij
hebben de wijsheid niet in pacht. Die zoeken wij bij God.

Liefde en vergeving

Wij volgen Jezus Christus na. In woord en wandel. Daar spreken wij elkaar in liefde en zonder
veroordeling op aan. In onze gemeente ben je welkom zoals je bent. Wij benoemen zaken die fout
gaan, maar omdat wij zelf leven van vergeving helpen wij tegelijk om ook elkaar te vergeven. Wij
stimuleren elkaar om te zijn als Jezus. Het is ons verlangen dat anderen zien hoe lief wij elkaar
hebben.

Geloof en vertrouwen

Wij geloven dat het rijk van God komt. Dat is niet afhankelijk van onze inspanningen. God staat zelf
garant voor de komst van Zijn rijk. Hij schakelt ons wel in. Soms is onze ervaring dat het werk voor
Gods rijk ons bij de handen afbreekt. Dat verlamt ons niet. Wij geloven dat ons werk niet tevergeefs
is. Gods plan wordt volkomen werkelijkheid als Jezus terugkomt. Die wetenschap geeft ons blijdschap
en vertrouwen.

Bewogenheid en gastvrijheid

Wij zien dat mensen kwetsbaar zijn. Er is vraag naar ruimte om die kwetsbaarheid te tonen. Gods
genade en trouw bieden ruimte en veiligheid. Wij willen in navolging van Jezus bewogen zijn met
mensen. Dat kan hun leed verzachten. Intussen ervaren we dat Gods liefde en kracht zich in het
lijden soms op een bijzondere manier kunnen manifesteren. Dat kan vrede geven. Onze gemeente is
een gastvrije gemeente. ledereen is welkom.

Ons visioen en ons verlangen

Wij verlangen dat onze gemeente steeds meer wortelt in de verbondenheid met Jezus Christus. En
dat we groeien in een leven van aanbidding. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De
kerk is een leergemeenschap. Om meer te leren over God en de verbondenheid met Jezus Christus te
oefenen, ontmoeten we elkaar in de kerk en bijvoorbeeld in kringen. Daar luisteren wij naar Gods



stem. Daar delen wij ons leven en geven wij elkaar aandacht en pastorale zorg. Daar ontdekken wij
ook onze identiteit in Christus: geliefde kinderen van God!

Wij verlangen dat de liefde van Jezus Christus het leven in ons dorp stempelt. Het stemt ons
dankbaar dat leden van onze gemeente in Nunspeet e.o. maatschappelijke posities bekleden. Niet
om macht uit te oefenen, maar om dienstbaar te zijn. Heel veel gemeenteleden zijn als vrijwilliger
actief in allerlei organisaties en verenigingen. Wij hebben een warm kloppend hart voor ons dorp en
verlangen dat God zichtbaar wordt in ons dorp.

Wij delen ons verlangen met christenen in andere kerken en geloofsgemeenschappen. Samen mogen
we onze gaven en talenten inzetten voor de ‘vrede van de stad’. Zo willen we als gemeente rond de
Sionskerk samen met anderen nog meer van betekenis zijn voor Nunspeet e.o. Wij weten en geloven
dat het zonder de bezielende leiding van de Heilige Geest onmogelijk is om dit visioen en dit
verlangen waar te maken. Onze hulp en onze verwachting is van Hem.

Nunspeet, september 2023



