
 

Wijkprofiel wijkgemeente Opstandingskerk 
 
1. Samenvatting wijkprofiel 
 
Als plaatselijke gemeente zijn we deel van de wereldwijde kerk van Jezus Christus. Hij is het 
Hoofd en wij, als Zijn lichaam, leven in afhankelijkheid van Hem. Hij bepaalt ons handelen. 
Door het lezen van de Bijbel spreekt Hij tot ons door Zijn Geest. In het verstaan van de 
Bijbelwoorden hebben we elkaar nodig: samen zoeken we naar Gods wil. Christen zijn we niet 
alleen op zondag en voor onszelf!  
 
We zijn een wijkgemeente van de Hervormde Gemeente Nunspeet binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland. We houden vast aan de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God. In 
onze diensten blijkt uit de liturgie en de verkondiging een reformatorisch-evangelische inslag.   
 
Als bezoeker merk ik dat ik welkom ben. Gemeenteleden dragen bij dat ik me in de gemeente 
thuis voel en m’n plek wil innemen.  
 
2. Geloven, belijden (identiteit) 
 
Als gemeentelid geloof en belijd ik dat Jezus Christus de enige weg tot God is. De weg tot 
God is vrij door vergeving van mijn zonden in de aanvaarding van Jezus’ offer aan het kruis 
en doordat de Heilige Geest mijn leven vernieuwt.  De Here Jezus is mijn persoonlijke Redder 
en ik kijk uit naar het moment dat Hij wederkomt. Samen met de gemeente wil ik dat Hij in elk 
aspect van mijn leven de leiding krijgt. We zetten onszelf elke zondag op scherp door samen 
de Bijbel te lezen en de geloofsbelijdenis (Apostolische geloofsbelijdenis en geloofsbelijdenis 
van Nicea) uit te spreken of te zingen. We willen dagelijks leven uit dit Woord en deze 
belijdenis. Als gemeentelid weet ik me onopgeefbaar verbonden met het volk Israël, door wie 
God ons Jezus de Messias schonk. Ik merk dat ik vanuit de joodse context van de Bijbel veel 
nieuwe aspecten ontdek van Gods plan met deze wereld.  
 
Als bezoeker van de Opstandingskerk merk ik dat de Here Jezus de centrale rol heeft in de 
gemeente. Ik merk het aan de uitleg van de Bijbel en aan de aandacht voor Zijn genadewerk. 
Ik word opgeroepen om in Hem te geloven en te kiezen voor een leven met Hem. Ik begrijp 
waarom het nodig is om mij te bekeren. Doordat ik de geloofsbelijdenis hoor, wordt voor mij 
de inhoud van het geloof duidelijk.  
 
3. Erediensten (prediking, liturgie). 
 
Als gemeenteleden komen we op zondag samen in bijeenkomsten die onze veelkleurigheid 
weerspiegelen. Het Woord van God staat centraal en wordt uitgelegd en toegepast. We 
worden blijvend opgeroepen om ons leven naar Hem in te richten en ons van zonden te 
bekeren. Tijdens de diensten zijn er momenten voor lofprijzing en aanbidding in een variatie 
van Bijbelgetrouwe liederen. Ook is er ruimte om voor elkaar te bidden of elkaar te bemoedigen 
via getuigenissen. Na de dienst is er de mogelijkheid om met iemand te spreken en te bidden. 
De ochtenddienst is voor iedereen en alle leeftijden geschikt. Dat wordt duidelijk door de 
diversiteit in liedkeuze, de muzikale begeleiding en de ruimte voor kinderen. Er is oppas en er 
zijn speciale nevendiensten voor hen. De middagdiensten kunnen zowel bijzonder als regulier 
worden ingevuld. Bij bijzondere diensten valt te denken aan een (interactieve) leerdienst of 
een dienst die specifiek op een leeftijdscategorie is gericht.  
 
Als bezoeker van de Opstandingskerk kom ik op zondag in een veelkleurige bijeenkomst. Ik 
merk dat er verbondenheid is met de traditie. Ook ervaar ik dat deze is verrijkt met nieuwe 
liturgische vormen en liederen. Ik merk dat er voor  traditie en voor  vernieuwing ruimte is 
omdat de kerk een diverse gemeenschap is.  



 

4. Sacramenten, belijdenis van het geloof.  
 
Als gemeentelid word ik vijf keer per jaar uitgenodigd aan de tafel van de Heer. Samen met 
mijn broeders en zusters ervaar ik verbinding met Hem en elkaar als we samen het Heilig 
Avondmaal vieren en daarbij het verzoenend lijden van Christus gedenken. Deze viering is de 
Opdracht van onze Heer en Heiland! 
 
Als bezoeker begrijp ik misschien (nog) niet alles, maar word ik geraakt door de onderlinge 
liefde en verbondenheid die de mensen aan de tafel uitstralen. Ik proef zowel de relevantie en 
de ernst van wat wordt gevierd als de blijdschap en de dankbaarheid daarover die wordt 
ervaren. Ik merk aan alles dat dit niet zómaar een maaltijd is. 
 
Meerdere keren per jaar worden er in onze gemeente doopdiensten gehouden. Als 
gemeentelid voel ik me verbonden met de ouders die hun kind(eren) laten dopen en aan de 
gemeente voorstellen en ervoor kiezen hun kind(eren) in het geloof op te voeden. 
 
Als bezoeker vind ik het fijn om deze dienst mee te maken. Ik merk dat het een blijde en 
feestelijke dienst is waarin de doopouders en hun kind(eren) extra aandacht krijgen. Ik begrijp 
waarom de kinderen worden gedoopt en hoor dat er wordt gewezen op 
onderwijsmogelijkheden over de doop en op de Alpha-cursus. Ook merk ik dat er aandacht is 
voor kerkgangers bij wie hun leven of gezinssituatie anders is dan zij hadden gehoopt.  
 
In de Opstandingskerk wordt belijdenisoriëntatie gegeven. De onderwerpen zijn toegespitst op 
de inhoud van ons geloof en op ‘christen zijn in deze tijd’. Aan het einde van het seizoen 
kunnen deelnemers de keus maken om belijdenis te doen. Tijdens de belijdenisdienst leggen 
zij een getuigenis af om iets van hun geloof en hun weg met God te delen met de gemeente. 
Als gemeentelid ben ik verwonderd over Gods trouw door de generaties heen en ben ik 
dankbaar voor deze nieuwe gemeenteleden.  
 
Als bezoeker ben ik geraakt door de persoonlijke getuigenissen. Ik ervaar heel duidelijk dat 
dit een levende kerk is, waarin het niet om religie gaat, maar waarin Jezus een realiteit is voor 
elke dag. Ik hoor hier dat het mogelijk is een relatie met Hem te hebben.  
 
5. Ambten, gaven in de gemeente.  
 
Onze kerk kent de ambten van predikant (herder en leraar), ouderling en diaken, samen de 
kerkenraad. We aanvaarden de kerkenraad om geestelijk leiding te geven aan de gemeente. 
We geloven dat iedere gelovige gaven en talenten heeft om vrucht te dragen voor Gods 
Koninkrijk. Hiermee eren wij God en dienen wij elkaar. Als gemeentelid word ik door Bijbels 
onderwijs uitgedaagd hier meer over te leren en te ontdekken welke gaven God aan mij geeft 
en hoe ik deze in praktijk kan brengen. In het lichaam van Christus telt iedereen mee en is 
ieder éven belangrijk. Dit principe geldt ook voor gaven van de Geest en talenten. Deze gaven 
en talenten komen ook tot uitdrukking in onze pastorale zorg voor elkaar. Ik weet dat ik voor 
pastoraat zowel bij ambtsdragers als gemeenteleden terecht kan.  
 
Als bezoeker merk ik dat in de Opstandingskerk iedereen actief meedoet en zich betrokken 
voelt bij het wel en wee van de gemeente. Ik ervaar een sterk gevoel van onderlinge 
gelijkwaardigheid. Ik weet dat er, ongeacht wie iemand is of wat diens situatie is, zorg is voor 
hem of haar. Het lijkt of iedereen elkaar aanvult bij alles wat er gebeurt en wat er georganiseerd 
wordt. Mooi om te zien!  
 
6. Levenswandel.   
 
In de Bijbel roept God ons op om dichtbij Hem te leven. Hij is in Christus onze Vader en wil 
Heer zijn in ons leven. Hij weet wat goed voor ons is en wil ons graag de weg wijzen en ons 



 

leiden door Zijn Heilige Geest. Als gemeentelid erken ik dat Gods Woord de maatstaf is voor 
onze levenswandel. Samen met mijn broeders en zusters wil ik zoeken naar wat dit concreet 
voor mijn leven en ons gemeenteleven betekent. Bijbels onderwijs en studieavonden helpen 
mij hierbij. Het gebed dat ons verenigt en verandert is door dit alles als rode draad verweven. 
Regelmatig is er een getuigenis van een gemeentelid over diens concrete keuzes in het volgen 
van Jezus. Samen geloven uit zich ook in samen wandelen, samen de maaltijd gebruiken, 
samen studeren, samen dienen en praktische hulp onderling.  
 
Als bezoeker ervaar ik de Opstandingskerk als een gastvrije gemeente. Ik voel me welkom en 
weet dat ik mag komen zoals ik ben. Vanuit de Bijbel, maar soms ook vanuit de dagelijkse 
praktijk, worden onderwerpen behandeld waar ik misschien anders over denk. Omdat de liefde 
centraal staat voel ik dit niet als afwijzing. Ik ervaar de ruimte en de veiligheid om met elkaar 
van gedachten te wisselen en het (soms zelfs) in liefde met elkaar oneens te zijn.  
 
7. Leren: kinderen, jongeren, catechese. 
 
Als jonger gemeentelid (0 t/m 25 jaar) is er een plek voor mij. Tijdens de kerkdiensten is er 
aandacht voor mij met een lied, een woord en de mogelijkheid om naar ‘Tijd voor jou’ of 
‘Tienertijd’ te gaan. Ik weet dat er jeugdbijeenkomsten voor mijn leeftijdscategorie zijn. Buiten 
de diensten om merk ik dat er letterlijk en figuurlijk een plek is waar ik naartoe kan om met 
anderen te spelen, te eten, te leren en elkaar te ontmoeten. Het is voor mij leuk en boeiend 
om naar een club, naar Follow Me, naar JOVO-bijeenkomsten of naar de Vakantiebijbelweek 
te gaan. Ik merk dat de kerk samenwerkt met (lokale) jeugdgroepen. Ik weet dat er oudere 
gemeenteleden beschikbaar zijn voor mijn vragen. Ook weet ik dat ik de mogelijkheid heb een 
taak op te pakken in de gemeente en dat ik volwaardig mee kan doen.  
 
Als bezoeker/omwonende (0 t/m 25 jaar) van de kerk merk ik dat de Opstandingskerk een 
plek is waar jong en oud volop meedoen. Ik zie dat de Opstandingskerk een goeie plek is om 
te bezoeken en om mensen te ontmoeten. Mijn leeftijdsgenoten tellen echt mee. Ik merk dat 
er aandacht is voor jongeren van mijn leeftijd en ik weet dat ik aan kan sluiten bij een club, bij 
de Vakantiebijbelweek, Follow Me of belijdeniscatechese. In de Opstandingskerk word ik op 
een manier die bij mij past geholpen om Jezus te leren kennen. Ik merk dat dit een plek is waar 
ik ook mijn ouders eens op kan wijzen.  
 
8. Levenslang leren (geloofsopbouw, toerusting, discipelschap). 
 
Als gemeentelid word ik in de kerk toegerust om mijn geloof handen en voeten te geven in 
het dagelijks leven. Ook word ik aangemoedigd om te groeien in mijn geloof b.v. door aan 
zowel persoonlijke als gezamenlijke Bijbelstudie te doen. In onze gemeente zijn verschillende 
Bijbelkringen, gespreksgroepen en gebedsgroepen. Ik kan hier voor zowel onderwijs als 
basispastoraat terecht. In deze groepen merk ik dat levenslang leren niet enkel een zaak van 
het hoofd, maar ook van de handen en het hart is. Voor thematisch onderwijs kan ik speciale 
(studie)avonden bezoeken. Tijdens deze avonden worden specifieke thema’s besproken. De 
thema’s kunnen door de gemeente zijn aangedragen. In de uitleg van de Bijbel wordt rekening 
gehouden met de Joodse context waarin de Bijbel geschreven is.  
 
Als bezoeker/omwonende merk ik dat de Opstandingskerk een plek is waar je anderen kunt 
ontmoeten en waar je met vragen naar een zinvol leven terecht kunt. Ik merk dat de predikant 
en de gemeenteleden zijn geworteld in God(s Woord) en mij iets kunnen vertellen waar ik in 
het dagelijks leven wat aan heb. Ook word ik aangemoedigd om me meer in God, Zijn Woord 
en het geloof te verdiepen. Ik zie dat er boeiende studieavonden worden georganiseerd. Door 
deel te nemen aan de Alpha-cursus kan ik meer leren over de basis van het christelijk geloof.  
 
 
 



 

9. Gemeente en haar omgeving.  
 
Als gemeentelid weet ik dat de eenheid onder christenen een belangrijk streven is. De 
Opstandingskerk is een onderdeel van het lichaam van Christus. Ik voel me verbonden met 
christenen in Nunspeet, maar ook met christenen ver weg. Ik merk dat er wordt gezocht naar 
samenwerking met geloofsgenoten en kerken in de omgeving. Ook merk ik dat er aandacht is 
voor vervolgde broeders en zusters wereldwijd. In het bijzonder voel ik een verbondenheid met 
Israël en het Joodse volk vanuit Jezus Messias. 
 
Ik weet dat de Opstandingskerk geroepen is om missionair te zijn. Ik wordt gestimuleerd en 
toegerust om missionair betrokken te zijn op mijn eigen omgeving. Ook geven we als 
gemeente hier invulling aan door gemeenteleden uit te zenden en door te collecteren voor 
missionaire doelen.  
We worden toegerust in de zorg voor de schepping en we worden aangevuurd in de zoektocht 
naar gerechtigheid. In de kerkdiensten ontvangen we wat nodig is om het evangelie te delen 
in onze omgeving in woord en in daad.  
 
Als bezoeker/omwonende merk ik dat de Opstandingskerk actief is in de wijk. Ik zie dat 
mensen om mij heen met hulpvragen bij de kerk terecht kunnen. Ik zie dat er gecollecteerd 
wordt voor goede doelen dichtbij en ver weg. Ik merk dat de Opstandingskerk bij evenementen 
samenwerkt met andere kerken en dat gemeenteleden respectvol spreken over andere 
kerken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


